


AUM 

Namasté 

 

Ik groet u, broeder en zuster, 

Met het woord, 

Namasté,  

Door de Veda’s ons gebracht. 

 

Ik groet u, broeder en zuster, 

Met alle energie in mij, 

Met respect mijn handpalmen bij mijn hart gebracht, 

Geheel oprecht en diep uit mijn hart, 

 

Ik groet u, broeder en zuster, 

Moge onze harten elkaar raken, 

Met alle wijsheid in mij, 

Buig ik voor u, 

 

En toon ik mijn respect, liefde en eerbied voor de Atma in u. 

 

 

Pandit Bhasker Rewti 

 


